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Van Limburgs

platteland naar
Mexicaans vissersdorp
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Gruitrodenaar heeft hostel in Mexico

“Waar je ook bhent,
eluk maak je zelf”’

TRONCONES- Zestien jaar geleden liet hij Meeuwen-
Gruitrode achter zich, om de wereld te zien. Intussen
heeft Tom Donne (36) zijn droom kunnen waarmaken: een
eigen hostel in Mexico. In maart ruilden de Limburger en
zijn Mexicaanse vrouw Irlanda (35) hun drukke bestaan in

miljoenenstad Mexico Stad in

- hij was er zes jaar financieel

adviseur, zij advocate - voor een nieuw leven in hun
Troncones Point Hostel aan de Stille Oceaan. In hun eigen

kleine paradijs.

Limburger, Wereldburger: een titel die
voor Tom Donne uit Gruitrode als geen
ander geldt. Op zijn twintigste trok hij
de wijde wereld in. Eerst om op een
cruiseschip te werken. Daarna met de
rugzak van Europa over het Midden-
Oosten tot Zuid-Afrika, om zijn hart te
verliezen aan Latijns-Amerika.

Hij woonde drie jaar in het Argentijnse
Buenos Aires. Kwam terug naar Belgié,
om dan via Londen voor zes jaar naar
Mexico Stad te trekken. Maar sinds
maart woont hij 300 kilometer verder,
aan de Pacific Coast in Troncones. Een
paradijselijk strand met palmbomen
en de bergen om de achtergrond. Ver
weg van het massatoerisme. “Troncones
is een klein vissersdorpje met een T-
splitsing als centrum”, lacht Tom. “De
kippen lopen er gewoon op straat. Je
moet wel eens remmen om een varkentje
over te laten. Troncones is relax, relax,
relax. Hier heb je het echte vakantiege-
voel, zonder te veel toeristen.

Van waar komt die reismicrobe?

“Als ik dat zelf eens wist (lacht). De
enige van mijn familie die reisde, was
een tantenonneke dat naar Afrika trok.
Zoals we er allemaal wel een in de fa-
milie hebben.”

“Ik heb twee jaar psychologie gestu-
deerd, maar het kriebelde om meer te
zien. Ommeer te weten en uit te zoeken.”

Troncones is een dunbe- Spaans twee talen spreekt - heeft

volkt strandplaatsje aan Klimaat 350 euro per maand.”

de Stille Oceaan op 250 31,8 graden (jaargemiddelde

kilometer ten noorden van maximumtemperatuur) De sfeer in Troncones?

de Mexicaanse badplaats “Relax, relax, relax.”

Acapulco. Troncones Inwoners?

Point is vooral bekend bij In tegenstelling tot de ruim 23 Wie Mexico hoort, denkt aan

surfers, omwille van de miljoen inwoners van Mexico drugs en afrekeningen.

goede golven. City, heeft Troncones amper “De buitenlandse media
Staat 600 vaste inwoners. Zij leven | Hoeveel verdienen ze? schilderen Mexico slechter Belgié. Maar als toerist merk

Guerrero vooral van het toerisme en “lemand die goed verdient af dan dat het is. Natuurlijk is je daar niets van. Zeker nietin
Taal van de visvangst. - een hotelreceptionist die er meer criminaliteit dan in Troncones.”

Je woont nu 6,5 jaar in Mexico. Hoe ben
je daar terecht gekomen?

“Na het backpacken ben ik twee jaar
terug in Belgié¢ gaan wonen. Maar ik
had het gevoel dat het absoluut niet
meer moest voor mij. Dan ben ik naar
Londen getrokken en daar heb ik een in-
terview gedaan om financieel adviseur te
worden voor een organisatie die in veer-
tig verschillende landen actief is. Ik koos
voor Mexico. Vooral voor de Latijns-
Amerikaanse cultuur en voor de taal.”

—

Troncones Point is geliefd bij surfers. Sinds kort ook
de nieuwe passie van Tom.
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In het
begin
waren mijn
vrienden
jaloers

en mijn
ouders
bezorgd.
Intussen is
het nor-
maal dat
Tom niet
in Belgié
woont.

Tom Donne

Foto’s HBVL

Enkele maanden geleden was er die car-
riereswitch: van een job in de financiéle
sector naar hosteluitbater.

“Het was een stap die ik al heel lang
wilde zetten. Ik droomde al vijftien
jaar van een eigen hostel en ik heb als
financieel adviseur gewerkt om geld bij
elkaar te krijgen om die droom waar
te maken.”

“We waren al een tijdje op zoek naar
grond. Tot we in december per toeval
op de website van Troncones Point
Hostel kwamen. De hostel is in 2010
opgestart en volledig ingericht door een
koppel, maar zij zijn ermee gestopt en
dan heeft het drie jaar leeggestaan. We
hebben het op een dinsdag gezien en op
vrijdag zijn we naar hier gekomen. De
eigenaars waren er net, we hebben een
weekend met hen gesproken. En toen is
het allemaal heel snel gegaan.”

Jullie hebben alles in Mexico Stad
achtergelaten?

“We wilden ons leven in Mexico Stad
en Troncones eerst combineren. We
hadden een manager voor de hostel,
maar dieis in januari al opgestapt. Dus
hebben we alletwee onze job opgezegd.
Tk werk nog wel mijn bestaande klanten
af. Maar we hebben alles verkocht: onze
meubels, de auto’s... En in maart zijn we
naar hier verhuisd.”

Relaxen in de hangmat, surfen, strand-
wandelingen... aan de foto’s te zien,
leven jullie het goede leven. Zie je het

als werken of is je leven nu één grote
vakantie?

“(lacht) Werken wordt vakantie en
vakantie wordt werken. Maar toch is
het vrij intensief. Je moet heel sociaal
zijn, je gasten blij maken. Alles moet
in orde zijn, we organiseren excursies,
koken samen in groep in de gemeen-
schappelijke keuken... En als hier tien,
vijftien mensen logeren is dat toch vrij
hard werken hoor.”

Welk type van reizigers logeren bij jullie?
“We hebben eigenlijk geen vast publiek.
Jong, oud, dik, dun, rijk of arm: iedereen
is welkom. We zien heel veel surfers: in
de buurt zijn veel wereldklasse surfplek-
ken. Maar er komen ook backpackers
en even goed hele Mexicaanse families
met de mama, papa, kinderen, tantes
en oma’s. Het is een ‘boutique” hostel,
met de faciliteiten van een hotel maar
hostelprijzen.”

Als Belgen denken aan een strandva-
kantie in Mexico, denken ze aan Cancun
of Playa del Carmen. Maar jullie zitten
ver weg van het massatoerisme.
“Troncones is vooral bekend bij Ame-
rikanen en Canadezen. Er zijn enkele
hotels, restaurantjes en onze hostel is de
eerste en voorlopig enige hostel.”

“Er beginnen wel wat meer nationa-

Typisch lokaal gerecht?
“Tiritas: rauwe vis in limoen-
sap met chili. Of pozole, een
soort van soep met kip of
zeevruchten.”

Wat mag een toerist vooral

niet doen in Troncones?
“Luidop zeggen hoe goed-
koop het is. Rijke toeristen
denken ook wel eens dat
alles te koop is.”

liteiten bij ons te komen: Australiérs,
Brazilianen, Duitsers... maar nog geen
Belgen. Tot nu toe enkel familie, mijn
zus i net weg. Maar laat de rest van de
Belgen ook maar komen.”

Wat is het grote verschil tussen Belgié
en Mexico?

“Dat ik hier verliefd ben geworden en
niet in Belgié (lacht).”

“Ook de Latijns-Amerikaanse cul-
tuur is heel anders. De warmte van de
mensen. Alles is mogelijk, ze nemen het
niet zo nauw met regeltjes. En het weer
natuurlijk, dat is ook een heel belangrijk
verschil. In plaats van twee maanden, is
het hier twaalf maanden zomer.”

Is er een verschil tussen Mexicaanse en
Belgische vrouwen?
“Ik kan het moeilijk vergelijken omdat

De vervelende vrage

“Het eten. Goeie worst met
stoemp. En een goed pintje.

Wat is het gelukkigste

Wat is je guilty pleasure?
Terwijl Tom nadenkt, roept
Irlanda: “In het midden van de
dag sandwiches met Nutella

Tom met zijn
Mexicaanse
vrouw Irlanda.

eten.” moment van je leven?

Is er iets waar je je aan
ergert bij Mexicanen?

“Toen ik mijn vrouw leerde
kennen.”

“Dat heb ik afgeleerd (lacht).” | Ben je verslaafd aan iets?

“Ik heb een nieuwe versla-
Wat mis je het meest aan ving sinds drie maanden:
Belgié? surfen.”

het jaren geleden is, dat ik met een
Belgische vrouw samen was. Maar
Mexicaanse, of eerder in het algemeen
Latijnse vrouwen, zijn vuriger. Zowel in
de liefde als in het kwaad (lacht).”

Hoe reageerde je omgeving toen je
Belgié achterliet?

“Door de jaren heen is het gemak-
kelijker geworden. Vrienden waren in
het begin jaloers. Zij studeerden aan de
universiteit, ik was aan het reizen. En
mijn ouders waren eerst heel bezorgd.
Maar intussen zijn mijn vrienden niet
meer jaloers en mijn ouders zijn geluk-
kig omdat ik gelukkig ben. Nu s het de
normaalste zaak ter wereld, dat Tom
niet in Belgié woont.”

Ben je gelukkiger in Mexico dan in
Belgié?

Kent u zelf ook een
Limburger in het buitenland?
Laat het ons weten

limburgerenwereldburger@hbvl.be

In plaats
van twee
maanden,
is het hier
twaalf
maanden
zomer

Tom Donne

“De plaats heeft daar weinig mee
te maken. Waar je ook bent, geluk
maak je zelf. Maar ik heb hier wel
het geluk dat ik opsta en elke dag de
zon zie. Als je eens een slechte dag
hebt, de deur opent en ziet dat het
regent, dan is het iets moeilijker om
het naast je neer te leggen.”

Is Mexico je thuis?

“Mexico is ni mijn thuis. Maar
ik weet niet of ik voor de rest van
mijn leven hier ga blijven. Ik ben de
laatste zestien jaar op zoveel plaatsen
geweest en dat is nu eenmaal mijn
levensstijl. Als ik verhuis, is het al-
leszins niet terug naar Belgié. Daar
gaik alleen nog op vakantie (lacht).
Dan denk ik eerder aan Colombia.
Of Brazili¢.”

TOM
DONNE

(36 JAAR)

Tom kocht in december samen met zijn
vrouw Irlanda ‘Troncones Point Boutique
Hostel’ in het Mexicaanse kustdorpje
Troncones.

PARTNER

Zes jaar samen met de Mexicaanse
advocate Irlando Gallardo (35). In februari
zijn ze getrouwd.

| _OUDERS |

Jackie Donne (62) en Gislaine Brebels (59)
uit Gruitrode.

| _OPLEIDING |

Basisschool: Gruitrode

Middelbaar onderwijs: Technische
Wetenschappen in Bokrijk

Hoger onderwijs: gestopt na twee jaar
Psychologie, om te gaan reizen.

Huil je wel eens?
“Dagelijks: als er zeewater in
mijn ogen komt (lacht).”

Waar kan je veel geld aan
uitgeven?
“Reizen. En aan onze hostel.”

Aan wat zeker niet?
“Kleren. Hier heb ik niet
meer nodig dan een short en

slippers.”

Wie is de partner van Tom?
. IRLANDA GALLARDO (35

Tom en Irlanda leerden elkaar zes jaar geleden kennen
in een bar in Mexico City. In februari zijn ze getrouwd,
maar het feest met vrienden en familie - op het strand,
waar anders? - is pas voor volgend jaar. De Latina

is even gedreven als haar Limburgse echtgenoot om

de gasten in de watten te leggen. “Ons leven is totaal
veranderd maar ik vind het heerlijk om de Mexicaanse
tradities te delen met onze gasten”, zegt ze enthousiast.
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